Travel with Pauline




Mijn verhaal

Pauline is dertien jaar oud wanneer in april 1994 de
genocide op de Tutsi in Rwanda uitbreekt.

Het land staat in brand. Overal worden Tutsi’s ach-
tervolgd en vermoord. Om hun kansen om aan de
moordenaars te ontsnappen te vergroten, besluit haar
familie zich te verspreiden. Pauline, verloren in het
hart van de barbarij, zal getuige zijn van onvoorstel-
bare massamoorden. Pauline zal op wonderbaarlijke
wijze aan de dood ontsnappen. Ze beseft hoe gelukkig
ze 1s om 1n leven te zijn, terwijl al haar vijf broers en
zussen, haar moeder, haar grootmoeder, haar grootva-
der, al haar onkel, haar buren en haar Tutsi-vrienden,
evenals meer dan een miljoen driechonderdduizend
Tutst’s in het land, in slechts honderd dagen werden
vermoord door een extremistisch Hutu-regime dat dit
bloedbad meer dan dertig jaar had voorbereid.

Ondanks deze ingrijpende ervaring weigert Pauline de
hoop op een betere wereld te verliezen. Ze nodigt je uit
om het huidige Rwanda te ontdekken, evenals andere
bestemmingen op de website.

Pauline Kayitare woont tegenwoordig in Belgié en 13
moeder van twee dochters.

Ze heeft al de gelegenheid gehad om haar getuigenis
te delen in verschillende Belgische, Luxemburgse en
Franse scholen. Dit waren zeer intense en onverge-
telijke momenten. Haar boek-getuigenis dient als
vertrekpunt voor een klasgesprek over het onderwerp
van universeel geheugen en biedt een gepersona-
liseerde reis om het huidige Rwanda te ontdekken.




Een avontuur in Rwanda

Ga op ontdekkingstocht door Rwan-
da via verrijkende activiteiten en
onvergetelijke momenten.

Het Akagera National Park

Het Kivumeer

Ontdekking van thee nabij

het Nyungwewoud
Traditionele dansen En nOg Veel



Als u geinteresseerd bent in een
gepersonaliseerd getuigenis voor
onze jonge middelbare scholie-
ren, universiteitsstudenten en
verenigingen, aarzel dan niet om
een ontmoetingsdatum te reser-
veren op de website.
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