Mijn verhaal

Pauline is dertien jaar oud wanneer in
april 1994 de genocide op de Tutsi in
Rwanda uitbreekt.

Het land staat in brand. Overal wor-
den de Tutsi’s achtervolgd en ver-
moord. Om hun kans om aan de
moordenaars te ontsnappen te ver-
groten, besluit haar familie zich te
verspreiden. Pauline, verloren in het
hart van de barbarij, zal getuige zijn
van onvoorstelbare massamoorden.
Pauline zal op wonderbaarlijke wijze
aan de dood ontsnappen. Ze beseft het
geluk dat ze heeft om in leven te zijn,
terwijl al haar vijf broers en zussen,
haar moeder, haar grootmoeder, haar
grootvader, al haar onkel, haar buren
en haar Tutsi-vrienden, evenals meer
dan een miljoen driehonderdduizend
Tutsi’s in het land, in slechts honderd
dagen werden vermoord door een
extremistisch Hutu-regime dat deze
massamoord meer dan dertig jaar had
voorbereid.

Ondanks deze ingrijpende ervaring
weigert Pauline de hoop op een betere
wereld te verliezen. Ze nodigt je uit om
het Rwanda van vandaag te ontdek-
ken, evenals andere bestemmingen op
de website.
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Een avontuur in Rwanda

Ga op ontdekkingstocht door
Rwanda via verrijkende
activiteiten en onvergetelijke

momenten.

Ontdekking van thee nabij
het Nyungwewoud

Het Akagera National Park

Het Kivumeer

En nog veel meer ...

Dus, geinteresseerd?

Aarzel niet om contact met

Traditionele dansen ons op te nemen.



